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Gemeente

Nieuwerkerk aan den lJssel

Liturgie voor de eredienst op zondag 13 april 2025 om 17:00 in de Nieuwe Kerk.
Voorganger: ds. A.LA

Zingen: Op Toonhoogte 260 (Nederlands) (Nog voordat je bestond)
Nog voordat je bestond,

kende Hij je naam.

Hij zag je elk moment

en telde elke traan.

Omdat Hij van je hield,

gaf Hij zijn eigen Zoon.

Hij wacht alleen nog maar

totdat je komt.

En wat je nu ook doet,

zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed,
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon.

En nu is alles klaar
wanneer jij komt.

(Refrein)

Kom tot de Vader,

kom zoals je bent.

Heel je hart, al je pijn

is bij Hem bekend.

De liefde die Hij geeft,

de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar
wanneer jij komt.



En wat je nu ook doet, ...
(Refrein 2x)

De liefde die Hij geeft,

de woorden die Hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.

Zingen: Psalm 63 (Oude Berijming)

2 'k Heb U voorwaar In 't heiligdom
Voorheen beschouwd met vrolijk' ogen;
Hoe zag ik daar Uw alvermogen;

Hoe blonk Uw Godd'lijk, eer alom.
Want beter dan dit tijdlijk leven,

Is Uwe goedertierenheid;

Och, wierd ik derwaarts weer geleid!
Dan zou mijn mond U d' ere geven.

Stil gebed
Votum en Groet

Zingen: Op Toonhoogte 285 (Machtige Heer, grote Verlosser)
Machtige Heer, grote Verlosser,

iedere dag kneden uw handen

mijn leven als klei.

Zo vormt U mij naar uw plan.

U roept mij zacht in uw nabijheid;
daar vind ik kracht,

uw Geest omgeeft mij.

Leer mij, o Heer,

hoe ik steeds meer leef als U.

U riep mij om voor U te leven,
aan U alleen wil ik mij geven.
Trek mij, o Heer,

dichter naar U toe.



(Refrein)

Neem mij, kneed mij,

vorm mij, vul mij:

ik leg mijn leven in uw sterke hand.
Roep mij, zend mij,

leid mij, wandel naast mij:

ik leg mijn leven in uw sterke hand.

U roept mij zacht in uw nabijheid; ...
U riep mij om voor U te leven, ...
(Refrein 2x)

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 42 (Oude Berijming)
1 't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen,

Dan mijn ziel verlangt naar God.

Ja, mijn ziel dorst naar den HEER,;
God des levens, ach, wanneer

Zal ik naadren voor Uw ogen,

In Uw huis Uw Naam verhogen?

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Nehemia 1

Het gebed van Nehemia

1 De woorden van Nehemia, de zoon van Hachalja.

Het gebeurde in de maand Chisleu, in het twintigste jaar, toen ik in de burcht Susan was,

2. dat Hanani kwam, een van mijn broers, hij en mannen uit Juda. Ik vroeg hun naar de Joden die
ontkomen waren, die uit de gevangenschap overgebleven waren, en naar Jeruzalem.

3. Zij zeiden tegen mij: De overgeblevenen, die uit de gevangenschap daar in het gewest zijn
overgebleven, verkeren in grote ellende en in smaad. In de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en
zijn poorten zijn met vuur verbrand.

4. Het gebeurde, toen ik deze woorden hoorde, dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef enkele
dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad.

5. Ik zei: Och, HEERE, God van de hemel, de grote en ontzagwekkende God, Die het verbond en de
goedertierenheid in acht neemt voor hen die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen.

6. Laat Uw oor toch opmerkzaam zijn, en Uw ogen open, om te luisteren naar het gebed van Uw dienaar,
dat ik heden dag en nacht voor Uw aangezicht bid voor de Israélieten, Uw dienaren. Ik belijd de zonden
van de Israélieten, die wij tegen U begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd.

7. Wij hebben het grondig bij U verdorven. Wij hebben de geboden, de verordeningen en de bepalingen,
die U aan Uw dienaar Mozes geboden hebt, niet in acht genomen.



8. Denk toch aan het woord dat U Uw dienaar Mozes geboden hebt: Als u ontrouw bent, zal Ik u overal

onder de volken verspreiden.

9. Maar als u zich tot Mij bekeert en Mijn geboden in acht neemt en die houdt — al bevonden uw

verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal Ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de

plaats die Ik gekozen heb om daar Mijn Naam te laten wonen.

10. Zij zijn toch Uw dienaren en Uw volk, dat U verlost hebt door Uw grote kracht en door Uw sterke

hand.

11. Och, Heere, laat Uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van Uw dienaar, en op het gebed van

Uw dienaren, die er vreugde in vinden Uw Naam te vrezen. Doe Uw dienaar vandaag toch slagen en geef

hem barmhartigheid bij deze man. Ik was namelijk de schenker van de koning.

Zingen: Op Toonhoogte 234 (Stil, mijn ziel, wees stil)

1 Stil, mijn ziel, wees stil

en wees niet bang

voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds;

Hij is er bij

in je beproevingen en zorgen.

3 Stil, mijn ziel, wees stil
en dwaal niet af;

dwars door het dal zal Hij je leiden.

Stil, vertrouw op Hem

en hef je schild

tegen de pijlen van verleiding.
(Refrein)

Prediking

2 (Refrein)

God, U bent mijn God

en ik vertrouw op U

en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw

een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.

4 Stil, mijn ziel, wees stil

en laat nooit los

de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer;

de zwartste nacht

verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.
(Refrein 2x)

Ik rust in U alleen. ) 2X

Zingen: Op Toonhoogte 277 (Nederlands) (Houd me dicht bij U)

Houd me dicht bij U,
laat me nooit meer gaan.
Voor U leg ik mijn leven neer,

verlangend naar uw vriendschap, Heer.

U alleen begrijpt

wat ik nodig heb;

uw liefde die mij warmte geeft,
als U mij in uw armen neemt.
Leid mij naar uw hart,

breng mij terug naar U.
(Refrein)



U bent mijn doel,

U bent mijn hartsverlangen.

U bent mijn doel,

houd mij heel dicht bij U.
Houd me dicht bij U,

laat me nooit meer gaan.

Voor U leg ik mijn leven neer,
verlangend naar uw vriendschap, Heer.
U alleen begrijpt

wat ik nodig heb;

uw liefde die mij warmte geeft,
als U mij in uw armen neemt.
Leid mij naar uw hart,

breng mij terug naar U.
(Refrein)

Zingen: Omdat zijn naam de eeuwige is
Vers 1

Heel de wereld woedt,

machten gaan tekeer,

toch is er slechts één

Koning die regeert.

Daarom houd ik moed,

want Gods Woord houdt stand,

omdat Zijn Naam ‘de Eeuwige’ is.

Refrein

Niets is groter, niemand hoger.
Alles is in Gods hand.

Hij is Koning en Zijn troon

houdt eeuwig stand.

Hem zij alle kracht en glorie.

Ik vertrouw op Zijn Naam,

omdat Zijn Naam ‘de Eeuwige’ is.

Vers 2

Als mijn ziel door angst
overweldigd is,

is toch Hij bij mij,

in de duisternis.

Ja, God kent mijn naam,

en Zijn liefde blijft,

omdat Zijn Naam ‘de Eeuwige' is.



Vers 3

Ook al zie ik niet

wat de toekomst brengt,

toch weet ik dat zij

mij mijn Redder schenkt.
Vreugde, zo volmaakt,

als ik voor Hem sta,

voor de God die ‘de Eeuwige' is.

Dankgebed en Voorbeden

Inzameling van de gaven

Zingen: Op Toonhoogte 210 (U bent de God die roept)

1 U bent de God die roept,
mijn hart en leven zoekt,
die mij gevonden heeft;
het eeuwig leven geeft.
Als aan U toegewijd,

mijn hart en mond belijdt:
Ja, Jezus is mijn Heer;

dan kniel ik voor U neer.
Ik heb jou gekozen,

opgedragen om mijn weg te gaan.

In Mij blijvend vrucht te dragen,
ga dan in mijn Naam.

(Refrein)

Heer, wij zeggen ja en amen,
brengen U daarvoor de eer.

Wij belijden allen samen;

Jezus onze Heer.

Zegen
Zingen: Groot is de heer

Groot is de Heer God Almachtig
Groot is de hoogste Heer

De zoom van Zijn kleed vult de tempel

En wij roepen: 'Heilig Heer!"

Glorie aan de Zoon van God
Glorie aan de Heer

Koning en Heer

Open de poort, effent de baan

2 Mijn Jezus, geef mij kracht,
als ik Uw hulp verwacht;
voltooi in mij uw werk

en maak in zwakheid sterk.
Als U mijn wegen leidt,

in moeite en in strijd,

houd ik gelovig stand;

Heer, neem me bij de hand.
Blijf in mijn liefde, alle dagen;
in liefde voor elkaar.

Wat je de Vader ook wilt vragen,
vraag het in mijn Naam.
(Refrein 2x)

Belijden onze Heer,

Jezus onze Heer,

Jezus, amen.



Zodat de Koning binnen kan gaan
En voor eeuwig is Hij God!

Heilig is de Heer God almachtig
Heilig is de hoogste Heer

Laat heel de aard voor hem buigen
En Hem kronen alle eer

Glorie aan de Zoon van God
Glorie aan de Heer

Koning en Heer

Open de poort, effent de baan
Zodat de Koning binnen kan gaan
En voor eeuwig is Hij God!

Open de poort, effent de baan
Zodat de Koning binnen kan gaan
En voor eeuwig is Hij God!

Glorie aan de Zoon van God
Glorie aan de Heer
Koning en Heer

Aan de Heer

Koning en Heer Open de poort, effent de baan
Zodat de Koning binnen kan gaan

En voor eeuwig is Hij God en voor eeuwig is hij God



